
Jong-Gidsen
Jeu de L’oie



28/2 - 2/3 

START

Het eerste weekend
zullen we de ganzen

in Brugge gaan
zoeken.

 

9/3 
14u - 17u

Dit weekend
vervangen we de

bordspelletjes
eventjes met een
echt bosspel. Doe

een dikke jas aan en
neem je verrekijker
mee om ganzen van

ver te spotten. 

16/3
14u - 17u

De leiding is een
zoekertje aan het

volgen om het
mooiste ganzenbord

te kopen. Dit
weekend is er dus

jammer genoeg geen
vergadering.



23/3
14u - 17u

Vandaag gaan we de 
ganzen in het dorp 
voederen. Dit gaat 
natuurlijk hand in
hand met een 
groot dorpsspel. 

         30/3
11u - 14u 

 

           Van al dat ganzen  
          voederen hebben wij 
        ook best wel honger 
      gekregen. Vandaag is 
    het woudloperskeuken. 
    Neem je eigen eten 
  mee. We spreken af 
   om 11u-14u op de 
             scouts. 

                 6/4
                                          14u - 17u 

                   Dit weekend 
               spelen we jullie favo 
             spel, ganzenbord in het 
           echt! Doe allemaal jullie 
       boerderij outfit aan zodat 
  we ons goed kunnen 
       inleven.
. 

                      13/4
                                                    14u - 17u 

                   Deze zondag is 
            jullie geliefde leiding 
       bij een andere tak. Maar 
     wees niet getreurd, er is een 
      vervang leidingsploeg die 
        met jullie een spel 
         komt spelen.

           

                   21/4 
        Vandaag hebben er 
    konijntjes in de plaats 
    van ganzen eieren op de
     scouts gelegd. Kom 
     zeker zoeken op de 
       paasreceptie! 

      (Zondag 20/4
      is er geen vergadering)



27/4
14u - 17u 

Deze zondag is er iets nog
coolers dan ganzen in het park, 
(We weten het, dat is moeilijk te
geloven) het is W-Day!! Kom
allemaal zelf maar kijken. 

3/5
 14u - 17u 

Aangezien we zoveel zin hebben
in vakantie nemen we jullie
vandaag mee op daguitstap.
Hou jullie mailbox in het oog
voor meer info. 

11/5 
14u - 17u 

Om nog even terug te blikken
op het mooie jaar organiseren
we vandaag een quiz. Stop jullie
neus nog snel eens in de
boeken zodat jullie zeker
winnen.

17/5 : 19u - 21u

Op deze mooie zaterdag avond
nemen we afscheid van elkaar
tot het kamp. Dit doen we met
een bbq. Neem allemaal een
lekker vleesje mee en 3 euro, de
rest voorzien wij. 



EINDE 

Dit was alweer het laatste spiespunt van het jaar. We hopen
dat jullie even hard van het jaar hebben genoten als wij. Tot

op kamp!

Graag nodigen wij jullie uit voor volgende evenementen van
onze jin ten voordele van hun buitenlandskamp: 

8/3 : Jin&Jokes
26/4 : Streekbieravond


