


Naam: Romanie
Totem: Amicale Wasbeer
Aantal jaar leiding: 3de jaar
Favo lied: MANEATER
Favo artiest: Nelly Furtado 
Quote: Ik heb koud, brr brr - FabioW

Naam: Cato 
Totem: Bereidwillige Pony
Aantal jaar leiding: 3de jaar   
Favo lied: Espresso - Sabrina Carpenter
Favo artiest: LANA DEL REY 
Quote: I’m your favorite artist’s favorite
artist - Chappell Roan



Naam: Stijn (Stino voor de vrienden)
Totem: Loszinnige Beermarter
Aantal jaar leiding: 3de jaar
Favo lied: Indische waterlelies (wachtrijmuziek 
van de efteling)
Favo artiest: Sws Fabiow 
Quote: Shoot for the stars, so if you fall you 
land on a cloud. ~ Kanye West

Naam: Cezanne 
Totem: Veelzijdig Hert
Aantal jaar leiding: 3de jaar
Favo nummerm: Black Eyed Peas - Meet Me
 Halfway
Favo artiest: Tyler, the Creator
Quote: Paraat - scoutser



Naam: Lore 
Totem: Vini 
Hoeveel jaar leiding: 1ste leiding 
Favo nummer: Never gonna give you up 
Favo artiest: Roxy Dekkerrrr 
Quote: Iedereen babbelt altijd maar over
het weer, maar niemand doet er iets aan 

Naam: Hasse 
Totem: Doordachte Secretarisvogel
Aantal jaar leiding: 3de jaar
Favo lied: Giorgio by Moroder 
- Daft Punk
Favo artiest: Manu Chao
Quote: Der botst nen hottentot op 
onzen otto goddomme - Urbanus



14/09 Woeling (13u - 17u)

22/09 Cezanne-is-jarig-spel 
(14u - 17u)

Eindelijk! Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur,
 met de leidingsploeg als primeur.

 We openen in stijl met onze jaarlijkse BBQ na de
vergadering,

 Het is tijd voor de wereldberoemde woeling!
 We beginnen met de overgang,

 voor alle nieuwe eerstejaars: wees dus zeker niet bang
 Vergeet zeker geen vuile kleren mee te doen,

 want het water van park blauwendael is super groen.
 Nadien leren we elkaar wat beter kennen,

 en de leiding die stopt eens goed verwennen.
 Laat iedereen zijn plannen voor vanavond wissen,

 want deze editie wil je zeker niet missen!

Vandaag is het weer een speciale dag.
 Niet enkel omdat je weer naar de scouts mag,
 maar vandaag is er iemand een jaartje ouder!

 Haar vurige haren maken haar zeker niet kouder.
 Ze is klein, muzikaal en rosharig

 ja jullie raden het goed: Cezanne is vandaag jarig!
 Hierbij nodigen we dus iedereen uit

 en nu even zonder achtergrondgeluid:
 “hiep, hiep, hoera in de gloria!”.

 Om voor jullie nog even op te frissen,
 dit feestje willen jullie zeker niet missen!



29/09 Themaspel 
(14u -17u)

06/10 Woudloperskeuken 
(11u - 14u)

Beste muziekliefhebbers in hart en nieren,
 ons feestje van vorige week moeten we nog uitvieren.

 Vandaag worden jullie muzikale talenten op de proef gesteld,
 de hele dag door worden we met muziek vergezeld.

 Van hiphop tot jazz, van the weeknd tot fabiow,
 jullie stelen vandaag gegarandeerd de show.

 Als echte wereldberoemde artiesten gaan we samen op
tournee

 breng dus zeker je meest muzikale verkleedkleren mee!
Zo kunnen we zelfs alle swifties het zwijgen opleggen,

“we gaan omhoog we gaan niet down” zoals fabiow zou
zeggen.

 Kom dus zeker allemaal 
 of blijf thuis en baal…

We starten vandaag met een voorgerecht van enthousiasme,
 bereid met jullie geweldige humor op een bedje van sarcasme.

 Dit wordt gevolgd door culinair talent, al dente gekookt,
gemengd met jullie eigen meegenomen vlees, warm gerookt.

 afgewerkt met een coulis van samenwerkingsjam.
 Nadien roasten we ons vlees harder dan Eminem.

 Als een kunstwerk geserveerd, is de leiding tot proeven vereerd.
 Nadat we het grondig hebben aangestaard

 met een keuring als kers op de taart.
 Nu weten jullie wat je te wachten staat!

 We verwachten dat iedere masterchef naar de vergadering gaat!

PS: zaterdag 05/10 is het spaghetti-avond van de jin,
niet komen heeft geen zin.



13/10 Verrassing 
(14u - 17u)

20/10 Geen vergadering
 (Leidingweekend) 

Wie houd er nu niet van een verassing?
 Mijn excuses, verRassing, even een kleine aanpassing.

We kunnen jammer genoeg weinig info prijsgeven,
 maar daar moet je maar mee leren leven!

 Na de kunstwerkjes van vorige week op onze borden,
beloofd het opnieuw een sublieme vergadering te

worden.
 Kom dus massaal zonder voorbereiding

 en laat jullie dus verrassen door jullie leiding!

Tot onze grote spijt is er deze zondag voor een
vergadering geen tijd.

We vertrekken met de leiding op weekend, jullie
studeertijd deze zondag is dus ongekend.

Deze week is er dus GEEN vergadering,
 om 14u op de scouts staan heeft dus geen zin.

Maar geen zorgen, volgende week zullen we jullie
een spetterend weekend bezorgen!



25 - 27/10 Weekend 

DIT WAS HET EERSTE SPIESPUNT

Verwittig voor vrijdag 20 uur als je
zondag niet kan komen

Neem geen gsm mee, enkel als wij
het vragen

Altijd in uniform aanwezig (bruine/
groene/beige broek, hemd en das)

Vergeet niet:

Belangrijke data: 
17/11 Brunch

5/10  Spaghettiavond JIN ‘07

Val alstublieft niet omver, want eindelijk is het
zover!

 De dag waar we allemaal op hebben gewacht,
 hier hebben jullie ongetwijfeld al weken naar

gesmacht!
 Dus hierbij zoals beloofd, nadat we jullie vorige

week van een vergadering hebben beroofd:
Een magistraal weekend dat onvergetelijk wordt, 
 aan ons enthousiasme is er al zeker geen tekort.

 Dit wil je niet missen, toch?
Verdere info volgt nog!


