
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongverkenners 
In het oude rome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

voorstellIng der leIders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totem: Ongedwongen Khulan  

Ervaring: 3e jaar leidster  

Persoonlijkheid: grappig, kritisch, 
eerlijk 

Favoriete Romein: Marcus Aurelius – 
Eén van Rome’s beste keizers 

Latijnse spreuk: Carpe Diem – Pluk 
de dag  

Totem: Welgemeende Kangoeroe  

Ervaring: 3e jaar leider 

Persoonlijkheid: sociaal, standvastig, 
onderdanig 

Favoriete Romein: Marcus Antonius – 
Charismatische vrouwenzot die Rome 
verraadde voor Cleopatra   

Latijnse spreuk: Virtus in medio stat – De 
deugd ligt in het midden  

KATO 

REMI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totem: Zachtaardige Agame  

Ervaring: 3e jaar leider 

Persoonlijkheid: sympathiek, 
verantwoordelijk, dominant  

Favoriete Romein: Romulus – Stichter 
van Rome, grootgebracht door een 
wolf  

Latijnse spreuk: Mens sana in 
corpore sano – Een gezonde geest in 
een gezond lichaam 

Totem: Levenslustige Klipdas  

Ervaring: 3e jaar leidster  

Persoonlijkheid: creatief, betrouwbaar, 
rustig  

Favoriete Romein: Diana – Godin van de 
jacht en maan, dochter van Jupiter en zus 
van Apollo  

Latijnse spreuk: Amor vincit omnia – 
Liefde overwint alles  

Totem: Rode Vos  

Ervaring: 3e jaar leider 

Persoonlijkheid: eloquent, 
halsstarrig, ingetogen 

Favoriete Romein: Gaius Octavianus  
– Eerste Keizer en beul van Marcus 
Antonius in Actium    

Latijnse spreuk: Odi et amo – Ik haat 
en ik bemin 

TOON 

IRIS 

STEF 



 

 

 

 

sItuerIng  

Vijanden van Rome: de Germaanse koning Sandros en zijn dochter 
Pietje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verblijfplaats der Keizerlijke Talpische Dynastie  

Stamboom:  

 

 

 

 

 

 

Remus, broer 
van de Keizer & 
Zijn vrouw/zus: 
Kato van Turijn 

Keizer Stefanus & Zijn 
vrouw: Iris van Athene, 
gescheiden van Arnus 
van Carthago (vijand 
van Rome)  

 

Louis Talpus & Fien 
Sabbia; ouders van 
de Keizer 

Kinderen van de Keizer. Allen in leven, behalve Alexander. Gezien 
de mentale beperking van Cedric, is Toon t(r)oonopvolger. 
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Woeling 14/09 – 13u-17u 

Alea iacta est. Het is aan de jongsten 
van de groep hun Rubicon over te 
steken, ten einde een volwaardig deel 
van het jongverkennerslegioen uit te 
maken. (Neem dus zwemkledij mee.)  

Na deze ceremoniële plechtigheid 
barst een roemruchtig feest los op het 
scoutsterrein, waarnaartoe iedereen 
mag komen!  

 

 

Brood en Spelen 22/09 – 14u-17u 

Panem et ciccenses! Zoals het een kersvers 
keizer betaamt, kondigt ook Stefanus Trochus 
een vergadering van Brood & Spelen af om het 
plebs tevreden te stellen. Zijn jullie hierbij 
toeschouwers of vechten jullie vandaag als 
ware gladiatoren? Komt dat zien! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkertocht 29/09 – 14-17u 

Oh nee! De Germanen rukken op. Het 
Vierde Legioen van Waasmunster wordt 
derhalve opgedragen op expeditie te gaan, 
om eventuele aanvallen van Koning 
Sandros in de kiem te smoren. Trek een 
legeruitrusting aan die vuil mag worden! 

 

 

Bosspel 06/10 – 14u-17u  

HOUHHH! Wat een dwaas, die Remus! 
Pietje van de Germanen had een tekening 
gemaakt voor hem, als teken van vrede. 
Remus begon Pietje echter super hard uit te 
lachen. Hierop heeft Koning Sandros de 
oorlog verklaart aan Rome. U wordt met de 
hoogste urgentie ontboden aan het front.  

Weekend 11-13/10  

Om te bekomen van de veldslag tegen de 
Germanen, gaan we op retraite voor een 
paar dagen. Samen verbroederen, 
debatteren, dineren bij kaarslicht, hier en 
daar wat vrouwelijk schoon… kortom: we 
gaan naar de essentie van Romein zijn.  

MEER INFO VOLGT. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingsweekend 20/10 

Remus heeft overspel gepleegd. Kato 
van Turijn is daarom overgegaan tot het 
aanvragen van de scheiding. De 
Keizerlijke Familie beraadt zich graag in 
alle sereniteit over dit voorval, waardoor 
er geen vergadering plaatsvindt. 

Woudloperskeuken 27/10 – 11u-14u  

Cibi condimentum est fames! Breng 
vlees, vis, gevogelte, koolhydraten, 
groenten, zuivelproducten, sauzen 

edm. mee, om er een smaak- en 
sfeervolle maaltijd van te maken.  



 

 

 

 

slotbepalIngen 

 

Graag stippen we nog eventjes aan dat;  

- het enorm op prijs wordt gesteld 
dat jullie voor vrijdag 20u jullie 
aan- of afwezigheid signaleren.  

- we jullie (nog) aantrekkelijk(er) 
vinden indien uitgedost in perfect 
uniform.  

- het meenemen van elektronische 
apparatuur allerlei (1) 
anachronistisch overkomt, gezien 
jullie Romeinen zijn en (2) een 
ogenblikkelijke inbeslagname tot 
gevolg heeft. 

 

Aankomende evenementen;  

- spaghettiavond: 05/10 
- halloweentocht: 31/10 
- brunch: 17/11 
-  

 


