
 

 

 

SPIESPUNT 
WELPEN 

in de oudheid 
 

MAART – APRIL - MEI 



 

 

 

II / III / MMXXIV – MISTER X (14-17u) 
Goed nieuws! We hebben nieuwe info over de Galliërs! Het is nu aan onze legers om deze te 
vinden. We gaan dus patrouilleren naar de gegeven locaties van onze spionnen. Hopelijk 

komen we Ambiorix, de moedigste van alle Galliërs, niet tegen… Onze legers hebben 
natuurlijk generaals als jullie nodig hiervoor dus 

 
venite in multitudine! (kom massaal!) 

 
 

IIX / III / MMXXIV – X /III/MMXXIV : WEEKEND  
Ja jullie zien het goed geen vergadering, maar het veelbelovend weekend waar jullie 

allemaal ongetwijfeld al naar uitgekeken hebben. Meer info vinden jullie in de weekendbrief  
die in de whatsappgroep is doorgestuurd.  

Vos exspectamini… (jullie worden verwacht…) 
 

XVI / III / MMXXIV – GEEN VERGADERING 
Zoals we allemaal wel weten nemen romeinen graag hun rust. Neem dus allemaal jullie 

tros druiven, een goed glas alcoholvrije wijn en.. 
 

 fruere! (geniet maar!) 
 

XXIII / III / MMXXIV – PAINTBALL (14-17u) 
Vandaag doen we iets waar romeinen ontzettend goed in zijn namelijk oorlog voeren. We 

laten onze innerlijke caesar naar voren en veroveren grootse gebieden tot we het eerste 
wereldrijk heroverd hebben. Neem allemaal een witte T-shirt mee die vuil mag worden.  

 
Vale donec! (tot dan!) 

 
 



 

 

 

I / IV / MMXXIV – PAASRECEPTIE   
Wegens onze jaarlijkse paasreceptie zal er geen vergadering zijn dit weekend.  

Iedereen is uiteraard welkom op de paasreceptie! 
 

VI / IV / MMXXIV – LEIDINGSWISSEL (14-17u) 
In orders van Caesar moet de leiding van post veranderen en komt er een nieuwe ploeg 

leiding ons (gelukkig) voorlopig vervanger.  
 

Ostendite partem pulcherrimam vestram! (laat jullie mooiste kant zien!) 
 

XIII / IV / MMXXIV – GROEPSUITSTAP 
Vandaag worden alle volkeren van ons rijk herenigd en trekken we er allemaal samen op 

uit! We gaan op groepsuitstap! Verdere info volgt nog via whatsapp / mail.  
 

Una, validiores sumus quam soli! (samen zijn we sterker dan alleen!) 
 

XX / IV / MMXXIV – PAPA VERGADERING (14-17u) 
Naast alle Romeinse goden, aanbidden we vandaag misschien toch wel een van de 

belangrijkste goden, de papa’s! Wie is er sterker, slimmer en moediger dan onze eigen 
papa… Neem dus allemaal jullie god (papa) mee, samen maken we er een goddelijke 

vergadering van!  
 

Sic pater, sic filius… (zo vader, zo zoon) 
 



 

 

  

XVII / IV / MMXXIV – THEMASPEL (14-17u) 
 

Eindelijk! De dag waarop we allemaal gewacht hebben, de dag dat we terug naar het oude 
Rome gaan. Tussen amfitheaters en net gelegde straten, in toga’s en een lauriertakjes gaan 

we een spel spelen waar zelfs Caesar van kon dromen. Kom dus allemaal massaal af in 
jullie verkleedkleren!  

 
Omnes viae Romam ducunt… (alle wegen leiden naar Rome) 

 

IV / V / MMXXIV – COUNTERSTRIKE (14-17u) 
De Grieken dagen ons uit in een sokkengevecht, ze verklaren ons de oorlog!  Gelukkig 

hebben wij al veel ervaring met oorlog en kunnen we ondertussen al goed overweg met onze 
speren. Dat was wel te verwachten. Wat ze immers niet gaan verwachten zijn al jullie 

stinkende sokken, een perfecte special attack. Neem daarom zeker allemaal een (of 
meerdere) sokken mee!  

 
Alea iacta est! (de teerling is geworpen!) 

 

XI / V / MMXXIV – BUNKERTOCHT (14-17u) 
Neem jullie goeie stapschoenen maar mee, want vandaag trekken we door de drassige, 

modderige en diepe delen in ons mooie Rome. De eerste wegen zijn al gelegd maar vandaag 
beperken we ons met kasseien en schakelen we dus terug naar moerassen. Laat jullie 

sandalen dus maar beter thuis en reken er maar op dat jullie niet proper thuiskomen… 
 

 Veni, vidi, vici! (ik kwam, zag en overwon) 
 

XVIII / V / MMXXIV – BBQ (17-19u) 
Vandaag testen we jullie kennis in de romeinse keuken. Die keuken bestaat uit een vuur, 

rooster, groentjes (om gezond te blijven) en een goed stuk vlees. We verwachten wel dat jullie 
zelf al op jacht gegaan zijn naar een goed stuk vlees en wij voorzien de groentjes en al de 

rest. Neem dus allemaal een goed stuk vlees en €3 mee!  
 

Post ardua venatio, caro dulcius sapit! (na een moeilijke jacht, smaakt het vlees nog eens zo 
goed) 

 



 

 

 

Het laatste spiespunt van dit scoutsjaar zit er alweer op! :(( 
 

Maar niet getreurd, we kunnen nu al beginnen aftellen  
naar het scoutskamp deze zomer!! 

 
Data scoutskamp: 01/07/2024 – 07/07/2024  

 
 

Belangrijke data : 
 
- 02/03 : Beers & burgers  
Een actie tvv het buitenlands kamp van de jin. Meer info te vinden 
op facebook! 
 
- 08/03 – 10/03 : weekend 
 
- 16/03 : GEEN vergadering 
 
 

Stevige Linker,  
De welpenleiding 
 
Ilka, bent, lukas, stijn, pauline 
 


