


JULLIE LEUKSTE

, LEIDING'!

\

Arr, kapoenen! Of moet ik matrozen zeggen? Janne
Piraat hier aan het roer, klaar om samen met jullie de
woeste wateren te bevaren! Ik was lang zelf een
matroos, maar nu begint mijn eerste jaar als kapitein!
Klaar om te spelen, te lachen en de leukste
piratenstreken uit te halen? Haal jullie schepen maar
boven en hijs de zeilen!

Ahoy kapoentjes! \

Ik ben Lais de Piraat en dit is mijn tweede jaar als leiding! Ik
ben superblij dat ik dit jaar samen met jullie op avontuur mag
gaan! We gaan veel spelen, knutselen, buiten zijn en
misschien wel een echte schat zoeken! Op mijn schip draait
alles om plezier, vriendschap en samen lachen. We maken er
samen het leukste jaar ooit van! Ik kan niet wachten om jullie

allemaal te leren kennen! /




Alle wind in de zeilen nog aan toe! Ik ben Roos en al een jaar
lang vaar ik mee met de kapoenencrew. Ook dit jaar ben ik
terug met nog meer schatten, stormen en scheepspret. Dit
jaar staat in het teken van avontuur en nieuwe vrienden
maken. Samen varen we elke zaterdag erop uit. Tot op het
dek, kapoenen!

ﬂgg schavuiten!! Mijn naam is Dagh en omdat ik
net gepromoveerd ben van stuurman naar kapitein
zal ik aan de allerleukte piraten leiding geven, de
kapoenen. Hebben jullie een beetje zin in avonturen
en enorm leuke spelletjes? Ik alleszinds wel. Doei
kapoenen, tot de volgende schattenjacht, ARRRGGG.

Kye, maatjes!

Ik ben Ward, jullie nieuwe kapitein in dit kapoenenjaar! Dit jaar
gaan we samen varen over de grote zee vol avontuur, plezier
en lachen. We gaan schatten zoeken, geheime ontdekken, de
beste schepen bouwen en mooie piraten liedjes zingen. Met

mijn schip maken we van elke zaterdag een echt feest. Dus hijs
\{zeilen en zet je piratenhoed op




Ahoy, piraten vrienden! Ik ben piraat Marie en dit wordt mijn
eerste jaar leiding. Samen met jullie vaar ik met het schip van de
enige echte Piet Piraat naar de gekste en leukste spellen en
avonturen. Ik heb er super veel zin in. Jullie ook?

Ahoi lieve scheepsmaatjes

Ik ben Pauline! De stoerste piraatin van de zeven zeeén en
jullie nieuwe maat aan boord dit jaar!! En ik heb er zot
veeeeeel zin in!!! Jullie ook?! Hopelijk kunnen we onze eigen
schepen maken, de woestste golven trotseren en luidkeels
mee de piratenliedjes zingen! Pak jullie zwaard maar al, zet

jullie ooglapjes op en hou jullie goed vast... want dit
piratenjaar wordt één groot avontuur!!!




VERGADERINGEN

Zaterdag 13/09: woeling (13u-17u) /7~
Hopelijk hebben jullie ook zoveel als ons genoten van
het kamp en zijn jullie helemaal klaar voor weer zo een
topjaar. Dit starten we goed met de Woeling! Vandaag is
het jullie eerste vergadering en speciaal daarom begint
deze een uurtje vroeger. In de avond kunnen jullie lekker
komen barbecueén op de scouts met jullie familie en
vrienden! De inschrijvingslink komt via mail.

Zaterdag 20/09: bosstratego (14u - 17u)
Het scoutsjaar is pas echt begonnen als we eens in het bos
* | hebben geravot. Kapitein Piet Piraat heeft zijn schatkaart
" 1 verloren in het duistere woud van Ravotland. Maar pas op:
. overal loeren verraders, bommen en slimme kapoenen met
“geheime rangen! Bosstratego begint... en de jacht op de
schat is geopend!

\‘\.

Zaterdag 27/09: vriendjesdag (14u - 17u)
Deze zaterdag hijsen we niet alleen onze zeilen, maar ook
onze vriendschap! Elke kapoen mag een extra vriendje
meenemen op ons piratenschip. Want zoals Piet Piraat altijd
zegt: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd op het dek!”
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Zaterdag 04/10: puttengraafspel
(14u - 17u)

Zet je ooglap recht, neem je schep in de hand en
maak je klaar voor een echte piratenexpeditie... want
vandaag spelen we het Puttengraafspel! En wie
weet... misschien vinden jullie de legendarische kist
van Kapitein Piet Piraat!

Zaterdag 11/10: één tegen allen

(14u - 17u)

De kapiteit heeft een lijst vol gekke opdrachten,
pittige puzzels en doldwaze uitdagingen
achtergelaten. ledereen van de bemanning moet
samenwerken om alle opdrachten te volbrengen
voor de tijd om is!

Zaterdag 18/10: het grote piratenspel
(14u - 17u)

Aaaaarrrr kapoenen! Deze zaterdag is het zover: het
Grote Piratenspel barst los! Het scoutsterrein verandert
in een woest pirateneiland. Dus poets je laarzen, strik je
sjaal en kom VERKLEED!!!




Zaterdag 25/10: geen vergadering
Deze zaterdag blijft ons piratenschip helaas in de haven
liggen... er is geen vergadering. De wind is gaan liggen,
de zeilen zijn opgevouwen, en zelfs Kapitein Piet Piraat
neemt een dagje rust in zijn hangmat.

Vrijdag & zaterdag 31/10 - 01/11:
WEEKEND !

Deze keer blijven we niet gewoon tot de zon
ondergaat... we blijven slapen op het scoutshuis!
We varen uit voor een weekend vol piratenspelen.
Alle andere info over het weekend zal nog volgen

via whatsapp.




NUTTIGE INFO &
BELANGRIJKE
DATA

BELANGRIJKE DATA (meer info op de website, mail of sociale
media):

e vrij 12/09 & zat 13/09: quiz en woeling

e zat 11/10: spaghetti avond jin ‘08

e zon 16/11: Scouts Waasmunster brunch

Bij vragen kan u altijd een mail sturen naar
kapoenen@scoutswaasmunster.be of via Whatsapp. We
hebben een Whatsappgroep voor de ouders met alle
leiding waarin heel wat nuttige informatie gestuurd wordet,
dus het is handig om daarin te zitten. In die groep hoeven er
geen aan- of afwezigheden gemeld worden, deze is uitsluitend
voor vragen en informatie.

Telefoonnummers leiding:

e Lais: 04937060 34

e Roo0s:04 77 85 66 09

e Dagh: 04 68 58 02 64

e Pauline: 04 84 95 07 90
e Marie: 04 68 00 07 33

e Ward: 04 71 68 84 36

e Janne: 04 70 34 36 66

Stevige linker, de kapoenenleiding




