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In een scoutshuis verzam-
elden de jinners, een groep jonge 
scoutsleden, en twee onverwachte 
gasten: kale mannen en de beroem-
de chef-kok Piet Huysentruyt. Deze 
mannen met hun glanzend kale 
hoofden deelden hun geheimen en 
passie voor koken met de jinners, 
waarbij ze benadrukten dat 
kaalheid geen belemmering is voor 
culinair succes. Samen bereidden ze 
een smakelijke maaltijd met een 
variëteit aan gerechten, en de dag 
draaide niet alleen om koken, maar 
ook om plezier en acceptatie van 
diversiteit. Een culinaire ontmoeting 
om nooit te vergeten. 
Neem hetzelfde mee wat je op 
een woudloperskeuken zou 
meenemen.

05/11  kookvergadering 14u tot 17u 

In een afgelegen bos gingen de jinners, jonge scout-
sleden, samen met de kale mannen op een ongewoon 

weekendavontuur. Ze ontvingen een prachtig vormgegeven 
weekendbrief, maar tijdens de nacht gebeurde er iets vreemds. 

De kale mannen bezochten hen en scheerden hun hoofden kaal. 
Bij het ontwaken ontdekten de jinners hun nieuwe uiterlijk, kaal 
en ontdaan van hun vertrouwde haar. Het weekend, hoewel 

onverwacht, markeerde een diepgaande verandering en een 
band met de kale mannen die ze nooit meer zouden   

            vergeten.

9/11-12/11 weekend 

Zie weekendbrief.

De jinners hadden een speciale uitnodiging ontvangen 
van de mysterieuze kale vrouwen, die bekend stonden om 
hun eigenaardige spellen en vreemde wedstrijden (jullie 
leiding).
Ze verzamelden zich op een afgesproken ontmoetingsp-
laats (de scouts), waar de kale vrouwen hen een uitleg 
gaven over het spel, niet zomaar een spel, een poederspel. 
Wie het meest poeder verzameld zal hebben, zal poeder-
baron worden. De eer doet veel, maar door Dwayne the 
rock Johnson wordt de baron 20 kale katten geschonken.

19/11 poederspel 14u-17u

Kom gewoon naar het terrein.



Beste Jinners,
Het schijnt dat de zon deze herfst bijzonder intens is, 
en het licht lijkt op de glans van een kaal hoofd. Dat 
heeft ons geïnspireerd voor een unieke ontmoeting! 
We nodigen jullie uit om deel te nemen aan een 
speciale bijeenkomst met enkele opmerkelijke kale 
mannen.
Laat de zon op je �etspad schijnen terwijl je naar de 
scouts komt. We hebben een verrassende middag 
voor jullie in petto die jullie kijk op kaalheid zal 
veranderen. Laat je nieuwsgierigheid je leiden!
Tot snel,
Johnny Sins

Op een frisse decemberavond ontdekten 
de jinners dat Sinterklaas zijn karakteristieke witte baard 
en haren had verloren. Ze haastten zich naar de scoutslo-
catie waar ze om 20:00 uur werden verwacht. Daar zagen 
ze een kale Sint, een beetje verlegen en beschaamd, maar 
nog steeds even vriendelijk en genereus 
als altijd. De jinners hadden haargroe-
imiddeltjes meegebracht, maar al snel 
beseften ze dat de Sint zonder zijn haar 
zijn unieke charme behield. Ze deelden 
verhalen en lachten samen, en de 
jinners leerden een waardevolle les over 
de ware betekenis van schoonheid, kaal zijn. Het was een 
onvergetelijke avond waarin ze beseften dat Sinterklaas, 
zelfs zonder zijn haar, net zo bijzonder was als altijd.

26/11 verrassingsvergadering 14u-17u

Kom met jullie �ets naar het terrein (als dit verandert, sturen w

e ju
lli

e 
op Snap)

02/12  Sint-vergadering 20u-22u

In het stadscentrum ontketende een intrigerend stadsspel, waarbij de jinners en de 
opvallende kale mannen hun denkvermogen en ruilvaardigheden combineerden. Geen 

fysieke kracht, maar puur intellectuele uitdagingen stonden centraal. Terwijl ze door de 
straten van de stad trokken, realiseerden de jinners zich dat de kale mannen, met hun scherpe 
geest, geweldige teamgenoten waren. Ze verzamelden waardevolle voorwerpen en ontdekten 
dat ware rijkdom niet afhangt van uiterlijk, maar van samenwerking en intelligentie. Het 

stadsspel was een viering van diversiteit en de kracht van het denkvermogen.

09/12 stadsspel 14u-17u

Kom met jullie �ets naar het terrein (als dit verandert, sturen we jullie op snap).



Op een magische kerstavond 
kwamen de jinners, gekleed in hun 
chique kerstout�ts, samen voor een 

bijzonder feest met honderden kale mannen. 
Dit feest was anders dan alle andere kerstvierin-
gen, want hier was kaas op kale hoofden leggen 

een vrolijke traditie. Het hoogtepunt van de avond 
was 't smidje dansen, waar iedereen de dansvloer 
betrad en samen de meest vrolijke dansen uitvo-

erde. Maar er was meer dan alleen dansen; de 
kinderen hadden elk een cadeautje meegebracht 

voor het Secret Santa-spel, waarbij ze elkaar verras-
ten met kleine geschenken.Dit chique kerstfeest 

was een viering van vriendschap en plezier, 
waarbij de unieke tradities en vrolijke momenten 

de ware betekenis van Kerstmis belichtten. Het 
was een avond om nooit te vergeten.

Kom in jullie chique kleren naar de 
scouts met een klein secret santa 

cadeautje!

16/12 kerstfeestje 20u-22u

24/12 geen vergadering
31/12 geen vergadering

De 
komende twee weken hebben 

de jinners geen vergaderingen op de 
planning. We omarmen de feestelijke gebeurt-
enissen die deze tijd van het jaar met zich mee-

brengt: de geboorte van kale Jezus en de viering van 
het nieuwe jaar. 

Kale Jezus, geboren zonder een weelderige haardos, 
herinnert ons aan de eenvoud en nederigheid van het 
leven. Het nieuwe jaar brengt een frisse start met zich 

mee, en volgens een oude traditie worden we op 
nieuwjaar gezegend, waardoor al onze haarfollikels 

uitvallen.
In deze bijzondere tijd van kaalheid en vernieuwing 

worden zelfs de leiders van de scouts overmand door 
emoties. Ze huilen zo hartstochtelijk dat hun eigen 

haar uitvalt. Dit is een tijd van re�ectie, loslaten, en het 
omarmen van een nieuw begin. We kijken uit naar de 
bijzondere avonturen die ons te wachten staan in het 

nieuwe jaar, met een hernieuwd gevoel van saamh-
origheid en een schone lei voor ons.
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